
Jezus kiest Zijn discipelen 

Jezus kiest twaalf mannen uit om zijn discipelen te zijn. Het waren gewone mensen, met een 

normale baan, maar God had een speciaal plan voor hen. Jezus onderwees de discipelen 

Gods Woord, Hij leerde hen hoe ze moesten bidden en hoe ze God konden gehoorzamen. 

Op een dag zei Jezus tegen Zijn discipelen om op weg te gaan en Zijn speciale boodschap 

met anderen te delen. Ze moesten naar huizen en dorpen gaan, het goede nieuws vertellen 

en wonderen doen. Jezus vertelde hen om niet veel dingen mee te nemen, maar dat God 

voor alles zou zorgen dat ze nodig hadden. 

De discipelen gingen van deur naar deur en vertelden iedereen over het geweldige nieuws. 

Niet iedereen luisterde naar hen, maar veel mensen deden het wel en zij vertrouwden op 

God. 

God roept nog steeds mensen, vanmorgen krijgen een paar mannen een taak in onze 

gemeente, ze zijn door God geroepen, de Heere heeft ook met hen een speciaal plan. Zij 

mogen ook in onze gemeente de mensen van de Heere vertellen en goed voor de gemeente 

zorgen.  

Zou jij ook dit mooie werk willen doen, de Heere wil jou ook gebruiken, iedereen mag het 

goede nieuws doorgeven aan anderen. Wat zou jij aan anderen willen vertellen? De Heere 

wil jou ook helpen om volgeling van Hem te zijn. Je vertelt aan anderen wat jij eerst zelf 

geleerd hebt van de Heere. 

Deze discipelen waren eerst vissers en werden later vissers van mensen, vraag maar eens 

aan je ouders wat dat betekent? 

 


