
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   STREEP DE   

                                                   VOLGENDE   

                                                   WOORDEN  

                                                   WEG! 

                                                   ZONDE,   

                                                   LOOPBAAN, 

                                                  WEDSTRIJD 

                                                   JEZUS 

VREUGDE KRUIS  TROON  KRANS 

PRIJS  LOPEN  WINNEN WET 

KROON  TRAINEN BRIEF 
DOE JE BEST, HOU VOL TOT HET EINDE, DAN HEB JE  

GEWONNEN! 

 

KERKBOEKJE 
      

     Naam: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit de bijbel lezen we: …………………………………… 
 

Welke psalmen en gezangen 

zingen we vanmorgen? 

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

………………………………………………….. 

W G E S I U R K W 

 E L O W N O O R T 

D E O N I N N A K 

S J D O B N E N R 

T E Z G P R N S O 

R Z O S U B I E O 

IJ U N IJ W E A E N 

D S D R E E R A F 

N N E P O L T V N 

 

Soms is het moeilijk voor sporters om 

dat vol te houden. En dat is het voor 

christenen ook. Als het moeilijk is, kijk 

dan naar Jezus. Met het uitzicht van 

de vreugde van de overwinning, droeg 

Hij de schande van Zijn kruisiging.  

En nu?  

Nu heeft Hij een ereplaats naast God!! 



 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heb jij wel eens een medaille of een  

beker gewonnen? 

Wat is belangrijker: dat je gewonnen  

hebt of de medaille? ………………………………………. 

 

Lees hierbij: 1 Korinthe 9:22-27 

Weet u niet dat van de atleten die in het 

stadion een wedloop houden er maar één de 

prijs kan winnen? Ren als de atleet die wint. 

Iedereen die aan een wedstrijd deelneemt 

beheerst zich in alles; atleten doen het voor 

de vergankelijke erekrans, wij echter voor de 

onvergankelijke. Daarom ren ik niet als iemand 

die geen doel heeft, vecht ik niet als een 

vuistvechter die in de lucht slaat. Ik hard 

mezelf en oefen me in zelfbeheersing, want ik 

wil niet aan anderen de spelregels opleggen om 

uiteindelijk zelf te worden gediskwalificeerd. 
 

                                     Toen Paulus leefde   

                                      waren er ook al  

                                     Olympische spelen.   

                                      De winnaar kreeg 

een krans van een olijftak als  

beloning. Die verdort na een  

tijdje. De sporters van toen  

deden er alles voor om de beste  

te zijn en die krans te winnen.  

‘Zal ik er dan niet alles aan doen voor de 

kroon die niet vergaat? De beloning van 

God?’ vraagt Paulus zich af. 

‘Daarom doe ik niet maar wat, maar denk er 

goed over na wat ik doe.’ 
 

Weet je dat sporters van nu 

ook heel bewust leven om te 

kunnen winnen?  

Elke avond op tijd naar bed 

gaan. Erg gezond eten. Geen 

feestjes! En heel veel 

trainen!  
 

Aan de gemeente 

van  


