
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

KERKBOEKJE 
NAAM: 

 

 
Wil je iemand laten 
zien dat je zijn vriend 
bent? Tegenwoordig 
zeg je dan:”Wil je een 
snoepje?” In de tijd 
van de bijbel vroeg je 
om een slok water of 
bood je het zelf aan. 
(Denk ook aan Eliëzer 
met Rebekka) 
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Trek een lijn van de vraag naar het 

goede antwoord! Joh. 4:1-30 

 

Jezus gaat door de landstreek Samaria. 

In welke stad gaat Hij bij de put zitten? 

(vers 5) 

 

Wat zegt Jezus tegen de vrouw?(vers 7) 

 

Waar zijn de discipelen?(vs. 8) 

 

Waarom is die vrouw zo verbaasd?(vs. 9) 

 

Van wie is de put geweest? (vs. 12) 

 

Welk water geeft Jezus? (vs. 10) 

 

Wat bedoelt Jezus met levend water? 

(vs. 14) 

 
 

 Levend water 

 

 Geef Mij te drinken. 

 

 Dat water is het eeuwige leven dat Hij 

geeft. 

 

 Omdat een Jood aan haar iets te 

drinken vraagt. 

 

 Sichar 

 

 Jakob 

 

 In de stad om eten te kopen. 

 LEVEND WATER: 

In Israël waren bakken met regenwater en 

bronnen. Regenwater staat stil en noemen ze 

‘dood water’. Bronnen borrelen op uit de grond. 

Dat heet ‘levend water’. Maar Jezus bedoelde 

geen echt water maar de Heilige Geest. 
 


