
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vind jij kerstfeest bijzonder? 

 Ja, ik vind het een gezellig feest, met 

kaarsjes  

en lichtjes  

en lekker  

eten. We  

hebben dan 

fijn 

vakantie. 

 Ik ben blij  

dat Jezus  

geboren is. 

Het is  

bijzonder omdat ik weet, dat als ik iets 

verkeerd doe, God mij ook genadig wil 

zijn. Jezus kwam omdat Hij ook van mij 

houdt. 

 Het is een bijzonder feest omdat de 

mensen dan proberen om vrede te maken 

en te stoppen met oorlog. Iedereen is 

dan heel aardig tegen anderen. 

 

KERKBOEKJE 
adventstijd 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geprezen zij de 

Heer, de God van 

Israël, Hij heeft 

zich om zijn volk 

bekommerd en het 

verlost.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We kijken uit naar het kerstfeest. 

Deze zondag is de ………. Adventszondag. 

Vandaag lezen we uit de bijbel twee liederen. 

Eerst een ………………………….: nr. ………… 

Daarna een loflied. Wie heeft dat gezongen? 

………………………………………………… 

In welk bijbelboek staat het? 

…………………………………………………………. 

 

In deze twee liederen komen dezelfde 

woorden voor. Ze zijn wat door elkaar 

gehusseld. Welke woorden ontdek jij? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wie wordt er in het loflied geprezen? (vs. 

68) ………………………………………………………. 

 Je prijst iemand als hij/zij iets goeds 

gedaan heeft. Wat is de reden dat deze 

Persoon geprezen wordt? 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 In vers 73 staat dat God een eed 

gezworen heeft (iets heel plechtig 

beloofd). Aan wie heeft Hij dat gedaan? 

…………………………………………………………………….. 

 Zacharias zingt ook tegen zijn pasgeboren 

zoon. Hoe zal hij genoemd worden? (vs. 76) 

…………………………………………………………………… 
 Zacharias is heel blij met de barmhartigheid 

van zijn God. Zou hij zich nog schamen voor 

zijn ongeloof in de tempel? Zo gaat het 

steeds met mensen. Dat lees je ook in de 

psalm. De Israëlieten vertrouwden de Heere 

ook niet, maar God komt toch steeds weer 

terug. Hij is genadig! Noem 1 ding uit de psalm 

dat de Israëlieten niet goed deden. 
………………………………………………………………………………….. 

 

 


